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We zien weer iets van nieuw leven 
 
 
Dit keer een bijzondere nieuwsbrief.  De vorige verscheen bijna 
een jaar geleden. De communicatie verliep vooral via mails.  
Deze nieuwsbrief lijkt door de bijdrage van zoveel mensen op 
een Duivenborrel, maar dan op papier. Allerlei wel en wee en 
creatieve gedachten  komen samen.  
 
We kunnen terugkijken op enkele bijzondere initiatieven.  
B.v. een Kerstduifje (samen met Marianne gefilmd) op Youtube 
met een via internet gevormd zangkoortje en een gezamenlijke 
viering in kleine kring. Dankzij internet bleven er toch nog 
enkele mogelijkheden voor contact en ‘samen-zijn’.  
 
Voorzichtig beginnen we met plannen te maken voor de 
toekomst. …  
 

 
Ook werken we aan een toekomst waarin we weer meer 
samen kunnen doen met de PKC.  
Het krijgt uitvoerige aandacht in deze nieuwsbrief, met 
verslagen van Arnold, Huib, en ds. Roel Knijff, interim-
predikant van de PKC. 
 
We leven in de 40-dagentijd, op weg naar Pasen. En wat 
zouden we elkaar graag ontmoeten! 
Het is fijn van elkaar te horen en elkaar mooie woorden mee 
te geven. 
We gaan de goede week in en wensen dat het inderdaad 
voor ons allemaal een goede week mag zijn.  
Met daarna hele fijne en vooral gezonde Paasdagen. 
 
Arnold, Dick, Huib, Isabella en Johan 
 
 
 
 
 
 

Stichting ‘De Witte Duif’ heeft als doel het bevorderen, ondersteunen  en organiseren van muzikale en 

andere creatieve activiteiten in Castricum vanuit Christelijk perspectief.  
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Corona zit ons in de weg 
 
Toenadering zoeken, dichterbij elkaar komen, zo 
gingen de Protestantse Gemeente en de Witte Duif 
een gezamenlijk viering houden, eind november, de 
eerste zondag van Advent.  
Zangers en sprekers van beide kanten, samen met 
Marianne Beitler en Roel Knijff.  
Dat voelde en viel heel goed.  
 
Daar had iedereen zo graag een vervolg aan gegeven, 
de datum van 29 januari was al geprikt.  
Maar helaas, corona zit in de weg.  
 
 

 
Ook ten aanzien van het koor zit het ons niet mee. Nog steeds is het niet mogelijk om samen te zingen.  
Daarom proberen we nu toch iets te doen met een virtueel koor(ieder koorlid kan een video opname 
makken van het lied UBI CARITAS en alle inzendingen worden tot één geheel gemaakt). 
Toch een klein beetje “samen”…… 
 
Vorig jaar zou het koor mee doen met de uitvoering van het stuk AS IT IS IN HEAVEN, gespeeld door de 
toneelgroep EXPRESSIE.  
Dankzij de crisis ging dit niet door en de toneelgroep heeft het stuk helemaal laten vallen.  
Er wordt nu uitgezocht hoe we zelf iets met dit stuk zouden kunnen doen (toneel/film/zang).  
 
En dan ligt er nog het oratorium WATER EN VUUR! 
 
Als we er toch eens in september een begin mee zouden kunnen maken………….. 

 
Isabella Branderhorst, Marianne Beitler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Huib en Joke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Els Houtkoop 
 

Lieve allemaal. Ik wil zeker reageren voor de nieuwsbrief 
Ikzelf mis vooral de Taizé avond en de diensten in het kerkje in Limmen.  Daarna gezellig 
bij elkaar over allerlei dingen praten. Maar ja het is niet anders op dit moment.  
Het lukt ook allemaal best. Wachten op betere tijden. 
Hierbij wens ik iedereen een hele gezegende Pasen en hopelijk, dat wij elkaar weer snel allemaal 
ontmoeten.   Groeten, Els 
 

 
Lies Hobbelen  
 

Vanwege een levensbedreigende operatie en een ziekenhuis opname van een week kon ik niet direct 
een reactie geven.  Gelukkig ben ik nu een week thuis en de operatie was mijn redding. Alles 
begint normaal te werken. Ik meen het van harte:  GOD DANK.  
Fijne Pasen. 
 

Marjan Quaak 
ik kreeg zojuist inspiratie...tijdens het kijken naar de kerkdienst in de Dorpskerk 
 

Elfje over Vrede en Pasen 2021 
 
Witte 
 
Duif van 
 
vrede: vlieg hoog!  
 
 
VREDE IN DE KERK!   
 
Castricum 
 
 
 

 Lieve mensen,  

Gelukkig nog goed gestemd  ♪ 
♫hoopvol  en met geloof in het 

positieve  
wensen we jullie een vrolijk Pasen!  
 
Lieve groet  



 

Herman en Lieneke Stieltjes  

 
Beste allemaal, hier volgt een belevenis van ons in coronatijd. 
 
60 jaar getrouwd in Corona tijd.  
De lockdown net weer verscherpt, winkels per 15 december 
gesloten en niet meer dan 2 personen op bezoek. We hadden een 
feest al uitgesloten,  maar onze 3 kinderen gevraagd op de dag 
zelf. Onze oudste zoon kwam niet, stelde zijn bezoek uit naar Kerst, 
3 dagen later. 

Ondanks alle beperkingen werd het een 
heel feestelijke dag, dankzij onze 
kinderen met aanhang en de 
kleinkinderen! 
 
‘s Morgens een feestelijk gedekte ontbijttafel en even daarna een video 
meeting met allen op het scherm. ‘s Middags Joke en Robert tot laat in de 
avond. Heel gezellig! 
Wat waren we verrast toen Joke nog met een nagekomen cadeau aan kwam 
in februari. De winkels mochten weer op een kier. Eindelijk kon Joke haar 
bestelling van begin december ophalen.  Hiernaast het resultaat: 
We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten, allemaal 

gevaccineerd en met zeer veel zin in allerlei activiteiten! 
 

 

Isabella Branderhortst  

bewerking van   Sprinkhaan en Schrijvertje 

 De sprinkhaan heeft een winkel waar je alles kunt kopen, behalve de zon, de maan en de sterren. Op 

een ochtend hing hij een bordje op met HEDEN NIETS TE KOOP en liep het bos in. Hij liep lang en dacht 

nergens aan. Hij kwam bij de vijver aan de rand van het bos, ging in het gras zitten en keek uit over het 

water.  Het was heel stil.  

Hij zag een eindje verder het schrijvertje zitten. ‘Dag schrijvertje’ zei hij. ‘Dag sprinkhaan’ zei het 

schrijvertje. Hij prikte met een stokje in de grond. ‘Moet je niet schrijven?’ vroeg de sprinkhaan. 

 ‘Nee’ zei het schrijvertje, ik ben uitgeschreven. ‘Uitgeschreven?’ vroeg de sprinkhaan verbaasd.  

‘Ja’ zei het schrijvertje, ‘ik heb alles geschreven wat er te schrijven valt’.  

Een tijdlang was het stil.  

Toen zei de sprinkhaan ‘ik heb nog wel wat te schrijven voor je.’ ‘Ik heb woorden in voorraad die 

niemand wil hebben. Ik wil ze eigenlijk wegdoen, maar misschien heb jij er nog wat aan. ’Welke 

woorden?’ ‘Nou ja, ontegenzeggelijk, grootscheeps, barrevoets, scheppingsdrift als voorbeelden.’ Het 

schrijvertje fronste zijn voorhoofd, dacht even na en sprong toen op. ’Die woorden wil ik,’ zei hij, ‘die 

heb ik nog nooit geschreven.’     ‘Je mag ze allemaal hebben’ zei de sprinkhaan.  

Toen later de zon in de vijver leek te verdwijnen ging de sprinkhaan naar huis. Die avond stuurde hij 

het schrijvertje een groot pak met onverkoopbare woorden.  

De volgende dag kreeg hij een brief: Welwillende, groothartige, nimmer afdoend opgehemelde, 

rechtvleugelige neringdoende, heden mijnerzijds scheppen hervat.                        

 ’t Scriptorretje 

De sprinkhaan las de brief en stuurde het schrijvertje nog een woord: gevleid.  
Dat voel ik me nu schreef hij eronder. 
 

  



 
 

Nienke Witkamp 
 
 

Ha lieve mensen,  
Dankbaar mag ik jullie vertellen dat mijn kanker 
overwonnen is, ik mag weer verder leven! 
 
Een pittige tijd ligt achter mij, maar mede dankzij 
liefdevolle aandacht, kaartjes, appjes, 
wandelingetjes heb ik het ook als een rijke tijd 
ervaren.  
 
Psalm 121 was mijn leidraad, 
uit 150 Psalmen vrij door Huub Oosterhuis  
 
 
Goede paasdagen,  
en tot ziens  
 
 
 
 
 
 

Henk de Bruijn 
Een vers over de verterende en te verteren pijn om verder te kunnen,  
naar aanleiding van een recente diepe pijnperiode bij een schoonzus 

 
VOOR DE PAASTIJD UIT: 
voor hen die  lijden 
aan de pijn hen aangedaan: 
 
Trektochten door je woestijn 
herleven van de zoutbijtende pijn  
diep begraven uitgebeten steenfossielen 
 
en dan malen, malen, blijven malen   
tot alle stenen zand zijn zacht zijn 
diepe lagen onderlangs naar boven malen 
leger maken in de woestenij 
40 jaar, een mensen leven 
 
daardoorheen je bron hervinden 
het huis dat jou geschonken is 
het zelf dat jij was en wordt 
de liefde in je eigen leeflijf wezen 
 
zover van mezelf vandaan 
hoef ik nooit meer te gaan  
 
en dan pas zijn er ook nog mensen 
niet om te moeten, maar te ontmoeten 
heus dat komt later wel weer  goed. 

 

Kom jij hoog van de bergen 
mij helpen - 
wat zien mijn ogen? 
De schepper van hemel en aarde 
mijn helper 
 
dat weet mijn ziel 
dat weet mijn voet die niet wankelt. 
 
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder. 
Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw: 
geen zonnesteek overdag 
en ‘s nachts geen tik van de maan. 
 
Hij zal je ziel bewaren 
is mij gezegd. 
 
Ik ga mijn weg 
kom veilig aan. 
 
Mijn helper is de Naam 
de schepper van hemel en aarde. 
 



 

Carolien van Bruggen 
Mijn werk neemt me dusdanig in beslag dat ik niet tot schrijven kom, terwijl ik het maken van een 
gezamenlijke nieuwsbrief een heel leuk idee vind. Maar wél iets over Hans Holtslag. 

 
Hans Holtslag was een mens die verbinding zocht. Jarenlang met de mensen in Cluj. 
De laatste jaren zocht hij, voor of achter de schermen, samen met anderen, naar verbinding tussen de 
"kerk" mensen en de Witte Duiven. Samen met o.a. Rinskje Dijkstra startte hij ‘Samen Verder’, de 
voorloper van de Witte Duif.  
 
Ook bij zijn afscheid voelde ik verbinding.  
De auto met daarin zijn kist stond voor zijn huis. De chauffeur stapte uit en samen met ruim 25 
mensen waren we stil om Hans heen: familie, mensen van de kerk, mensen van de Witte Duif, buren.   
De stoet zette zich in beweging en ging richting Pancratius kerk. Auto's, fietsers en lopers over de weg. 
Het overige verkeer lag stil.  
 
De kerkklok luidde, de kerkdeuren wagenwijd open. 
De auto met de kist van Hans stopte, de chauffeur stapte uit. En weer waren we stil rondom Hans: 
familie, kerkmensen, mensen van de Witte Duif, en collega's van het uitvaartcentrum met een 
spandoek: Hans bedankt. Indrukwekkend.  
 
Verder door de Dorpsstraat over de markt naar de Dorpskerk. Ook daar weer mensen van de kerk, van 
de Witte Duif, familie, vrienden en anderen.  
Ik voelde de verbinding. Met dank aan Hans. 
  

Ik heb het leven liefgehad, 

jullie allen evenzeer. 

Graag had ik hier nog wat vertoefd, 

helaas kan dat niet meer. 

Wanneer er iemand aan mij denkt, 

doe dat zonder veel verdriet. 

Bedenk, ’t leven is maar kort. 

Dus is mijn wens, geniet. 

Geniet van iedere nieuwe dag 

die je wordt gegeven. 

Denk dan af en toe nog eens aan mij, 

al is het maar voor heel even. 

 

Hans Holtslag 

Ik ben er niet meer. 

Mijn leven is ten einde, 

toch ben ik er nog. 

Kijk naar Nel, mijn kinderen, kleinkinderen, 

kijk naar alles wat ik deed. 

De liefde die ik probeerde te geven, 

en de liefde die ik mocht ontvangen. 

Dit maakt mijn leven tot echt leven. 

En achter de horizon van dit verdriet 

zie je voorzichtig de zon van de 

herinneringen. 

 

Hans Holtslag 



 
 

Mariet Feijen-Schrikx 
    Ik ben wel niet zo’n Witte Duif-lid, maar volg jullie wel. 

  
Onlangs ontving ik dit mooi verzorgde kaartje van 
het gezin van een nichtje uit Sittard. 
“zomaar een kaartje met lieve groetjes”, stond 
erop en natuurlijk nog meer: 
hoe ik het maak en de hoop om elkaar dit jaar 
weer eens in het echt te zien. 
  
Het kaartje had niets met het christelijke 
paasfeest te maken vanuit de kant van de 
afzenders gezien, 
maar eigenlijk heeft het alles met Pasen te 
maken. 
 

 
Johanna Klein 
  De Tora uitgelegd   

 
De eerste 5 boeken van de bijbel kreeg ik op de lagere school als Bijbelse geschiedenis in prachtige 
verhalen te horen. Elke morgen geen klasse rondje of zo.  Nee de les begon met de vraag: “wat heb ik 
gisteren verteld?” Dan volgde weer een vertelling. We kregen ook huiswerk hierover. Leer de 10 
plagen, de 10 geboden uit je hoofd, enz.  
 
Nu, enkele weken geleden las ik iets over exodus, het boek van de bevrijding. Soms ben ik nog bezig 
met “de oorlog".  Bert had het over vergeven, hoe was ik met vergeven omgegaan? Nu dat kwam voor 
mij pas 55 jaar nadat de vrede gesloten was.  Ik kocht en las Exodus van Jonathan Sacks in de 
afgelopen maand. En begon met heel andere ogen naar de Bijbelse geschiedenis te kijken.  
Niet meer alleen als geschiedenis maar, nu lees dat maar in deze serie.  Wel is het  fijner te beginnen 
met Genesis en de boeken in de volgorde die we vanuit de bijbel kennen. 

Het is moeilijk een citaat over iets te geven over een bepaald onderwerp. Door de hele boeken Genesis 
en Exodus  komt de relatie in al zijn aspecten voor. De relatie van Jacob die zijn broer wilde zijn en het 
eerst geboorte recht koopt voor een bord linzensoep, de zegen van Ezau die Jacob steelt door zich 
voor te doen als zijn broer. In een karakter beschrijving van de twee in Genesis op blz 146,  wordt 
duidelijk dat  Ezau snel boos en zo vergeten is en Jacob juist lang bezig blijft met de gevolgen van zijn 
daad. 
 
In Exodus gaat het over haatgevoelens. Als je gedreven wordt door haat ben je niet vrij. Daarom 
moesten de Israëlieten geschenken vragen aan de Egyptenaar.  
Vooral de stukken over vergeven en alles daarom heen waren voor mij bevestiging van de noodzaak 
hiervan. En hoe bevrijdend vergeven voor mijzelf is en hoe dit doorwerkt in mijn leven.  Vergeven doe 
je voor jezelf en je hebt de schulderkenning niet nodig van de dader. Die heeft namelijk zijn eigen weg 
te volgen en ermee klaar te komen. Als de dader schuld erkent moet een schadeloosstelling volgen. 
Om er zeker van te zijn dat het slachtoffer geen haatgevoelens heeft. 
 
Soms is het voor mij, in de praktijk gevormd, lastig de tekst te blijven volgen. En dan sla ik een klein 
stukje over. Komt later wel.  Ons christelijke geloof is op de Joodse traditie gegrondvest en deze 
boeken geven mij meer begrip voor het NT. Maar daarnaast wordt ook uitgelegd hoe en het waarom 
bepaalde wetten verfijnd nog steeds stoelen op de joodse traditie. 

 
 



 
 

Tineke Oosting  
 
 

Beste mensen, 
Hierbij een lief klein gedichtje,  
dat mij wel aanspreekt 
 
Mijn verlangen  
om elkaar straks weer te zien  
is groot.  
 
Wat voor de Corona zo gewoon was,  
wordt straks een feestje. 
 
Fijne Paasdagen 
     
   
 

 

 

 

Herman Stieltjes   

  ‘vanmorgen dacht ik nog aan iets dat mij heel waardevol is’ 

 

Zeg eens iets aardigs, iets liefs van een ANDER 

en staar je niet blind op de uiterlijkheid 
waarvan je de waarheid nooit echt kunt bepalen 
een mens goed te kennen vraagt aandacht en tijd. 
 
Zeg eens iets hartelijks, geef stukjes erkenning 
vel niet te snel een oordeel, je ziet maar een stuk 
van dat wat een mens IS,  
in sterkte en zwakte 
verlangend naar warmte, begrip en geluk. 
 
Zeg eens wat woorden die lijden verzachten 
herken in de ander een gaaf evenbeeld 
van dat wat er leeft in je eigen gevoelens 
en die je verrassend met anderen deelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zeg eens iets goeds, iets opbouwends van een 
ander 
kritiek is gemakkelijk en te snel geuit 
geef mensen wat ruimte om zich te ontplooien 
dan klinkt, verdraagzaam, een ander geluid. 
 
Een mens is een mens en niet één is de ander 
gevoel is verschillend, een kleur binnenin 
gedachten, karakters, je moet ze ontdekken 
dan is er voor ieder een kans, een begin. 
 
Zeg eens een woord dat een ander wil horen 
ook jij wilt begrip om te zijn die je bent 
zeg daarom in plaats van iets hards,  
iets van waarde 
gewoon in de vorm van een klein compliment 

 

auteur onbekend 



 

Johan Maat 
 

 

Van Gogh: het verborgen paradijs 
Het virus betekent voor veel mensen een 
onverwachte en heftige confrontatie met het lijden 
en met de dood, of met eenzaamheid. 
Een soort van ‘Gethsemane ervaring’, 
 zoals Jezus in de hof van Gethsemane tussen 
oeroude olijfbomen eenzame pijn ervaren heeft.  
 
Van Gogh heeft 16 doeken geschilderd met 
olijfbomen.  
Ze lijken een verwijzing naar het lijden in de hof van Gethsemane, maar opvallend is dat de 
Christusfiguur ontbreekt.  
Wel is er een enkele keer een lichtende achtergrond of een stralende zon.   
Hij zelf schrijft: ‘we hebben, midden in onze dagelijkse werkelijkheid, iets gehoord en gezien van het 
paradijs. Dat paradijs is echter verborgen en niet af te beelden en te beschrijven … we zoeken net 
zolang totdat we het paradijs zijn binnengegaan.  
De dynamiek van dat zoeken zie je in de vormgeving van de bomen die lijken te bewegen. 

 

Van Gogh: nieuwe hoop 
Van Gogh schilderde ook de bloesem van de amandelboom. 
De boom die als eerste bloeit in Israël en daarmee hét teken 
van hoop en nieuw leven.  
Hij schilderde het doek voor zijn neefje dat net geboren was 
en naar hem vernoemd werd, Vincent.  
 
(uit ‘met het oog op Pasen’, gedachten en citaten rond Pasen 
wie interesse heeft: jhmaat@gmail.com) 
 

Van harte iets van een stralende zon gewenst met Pasen, 
en onuitwisbare hoop op altijd weer nieuw leven… 
 

 
Dick Min 
 

Mijn oog viel op een boekje met de titel “Bidden in tijden van beproeving” met bespiegelingen over het 
leven in de tijd van Corona en hoe je daar biddend mee om zou kunnen gaan. 
Ik vond daarin een kort gebed van Katharina Michiels, abdis van Brecht, België: 
 
Vader, Schepper van hemel en aarde, 
uit Wie alles voortgekomen is, 
 
laat ons niet alleen, 
neem de mensheid terug op 
in de schoot van uw barmhartigheid! 
 
Die barmhartigheid moge ons dragen,  
niet alleen in Coronatijd  
maar ook wanneer we in protestants Castricum  
toenadering tot elkaar zoeken. 
 
  



 

Bert Appers 
      Paasbijdrage voor De Duif 

 
Er borrelen enkele mogelijkheden maar tot heden lukt het niet iets goed te formuleren. 
Vanmorgen vertelt mijn krant dat er meer gebeden wordt in ‘thuiskloosters’. 
 
Ik in mijn thuisklooster: 
 
 
Morgengebed 
 
Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God 
Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat leeft 
Gezegend zijt Gij, om deze nieuwe dag,  
om wat mij wacht 
Gezegend zijt Gij, U Vader,  
Zoon en Heilige Geest 
tot in de eeuwen der eeuwen; 
om U lief te hebben 
met geheel mijn ziel, geheel mijn hart,  
geheel mijn verstand en al mijn krachten 
en de naaste, die ander, een mens als ik. 
 
En dan lees ik een lied,  
vanmorgen  
uit het voor mij nieuwe Liedboek 
Zangen van zoeken en zin,  
Lied 102, melodie Psalm 121 
 
 

Evert Soepenberg 
 
 

  
In het Nedersaksisch:  
tenslotte de derde 
 officiële taal in  
Nederland. 
                                             

Met vriendelijke  
Paasgroet  
 
 

 
Leo en Jolanda Butter 
 

Hoi Allemaal, 
Met ons gaat het goed!  
We hopen dat het ook met jullie goed gaat! 
Jammer dat we nog niet samen kunnen zingen! 
Gelukkig kunnen we wel lekker naar buiten   
om te wandelen of te fietsen,  
dus dat doen wij dan ook veel! 
 
Houd moed, goede paasdagen en een lieve groet 

Met nieuwe woorden 
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal:  
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 
 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar 
ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten 

 

In de Twentse Sproake, 

Oet miene kindertied 
Palm-Palm- Poasen 
Palm-Palm-Poasen 
Loat de koekkoek roasen 
Loat de veuwl zing’n 
Loat de wichter spring’n 
Eikoerei, Eikoerei 
 
Took’n Zundag kreek ’n ei. 
 



 

Een voorzichtig nieuw begin 
over samenwerking en gesprek met de Protestantse Gemeente Castricum 
 
Er zijn al langere tijd gesprekken gaande tussen Dick Min en Isabella Branderhorst en een paar leden 
van het moderamen van de Protestantse Kerk Castricum (PKC) om te onderzoeken of De Witte Duif en 
de PKC  in de toekomst meer samen kunnen doen en meer samen optrekken. Dat is zeker niet 
vanzelfsprekend.  In het verleden is de relatie tussen De Witte Duif en de PKC ernstig verstoord 
geraakt. Gelukkig is de situatie in de laatste twee jaar geleidelijk verbeterd en bestaat er nu van beide 
kanten de wil tot toenadering. We merken ook dat veel mensen van onze achterban het fijn vinden dat 
er weer contact mogelijk is, en dat velen hopen op een normalisering van de verhoudingen. 
 
De huidige interim-predikant van de Protestantse Kerk Castricum, ds. Roel Knijff, speelt een belangrijke 
rol in deze toenadering. Op zijn initiatief is De Witte Duif uitgenodigd om mee te doen aan twee 
belangrijke processen die de toekomst van de protestantse kerk in Castricum zullen bepalen, namelijk 
de ontwikkeling van een visie- en beleidsplan, en de beroeping van een nieuwe predikant. 
Namens De Witte Duif doet Arnold Faber mee aan de commissie  “Visie en Beleid” en zijn Huib Bakker 
en Anneke Cusell lid geworden van de beroepingscommissie.  
We zien dit als een eerste, belangrijke stap op een weg van toenadering en verzoening. 
 
Johan, Dick, Isabella, Arnold en Huib  

 

Arnold Faber  
  - naar een nieuw beleid 

        

De start 
Op zaterdag 3 oktober was er het “Witte Duif-beraad” in het Clusius College. Tijdens dit beraad heeft 
interim predikant ds. Roel Knijff de 10 visiepunten toegelicht die de leidraad moeten gaan vormen 
voor een nieuwe beleidsvisie van de Protestantse Kerk in Castricum. Ook in het gemeenteberaad op 13 
november is dat besproken.  
Met de aanvullingen en correcties die zijn meegegeven is de Commissie Visie en Beleid, waarin ook de 
Witte Duif is vertegenwoordigd,  meteen aan het werk gegaan. Een actuele visie is ook snel nodig in 
verband met de nieuw te beroepen predikant medio dit jaar. De commissie is in totaal 6 keer fysiek bij 
elkaar gekomen in de Schakel.  
Geen traditioneel beleidsplan 
Het resultaat is gelukkig geen beleidsplan in de traditionele vorm. 
Al snel kwamen we als commissie tot de conclusie dat de uitkomst een werkbaar stuk zou moeten zijn 
waarin meteen duidelijk wordt waar de Protestantse Gemeente Castricum voor staat en concreet wil 
gaan doen.  
In de werkwijze heeft commissie zich primair  laten leiden door de 10 visiepunten. Allereerst is 
beschreven wat onder ieder punt wordt verstaan en hoe de Protestantse Gemeente Castricum PKC in 
de gewezen richting op kan gaan. Dat leverde levendige en verdiepende discussies op.  Daarin werden 
niet alleen de verschillen maar vooral ook de overeenkomsten tussen de commissieleden steeds 
duidelijker.  
De opbrengst is tenslotte vertaald in actiepunten, waarmee we aan concreet het werk kunnen.  Met 
deze beleidsvisie wordt een duidelijke stip op de horizon geplaatst. Daarbij realiseerde de commissie 
zich dat de lat hoog wordt gelegd en dat de voornemens erg ambitieus zijn, maar wel nodig. Het 
belangrijkste doel van deze beleidsvisie is ons onderlinge gesprek over de toekomst van de 
Protestantse Gemeente Castricum, we bepalen hiermee onze koers.    
Nu kunnen we verder 
In het gemeenteberaad van 5 maart is het concept besproken. De gemeenteleden hebben zeer positief 
op de beleidsvisie gereageerd. De kerkenraad heeft op 8 maart 2021 hiermee ingestemd. Daarmee is 
de visie en het beleid van de Protestantse Gemeente Castricum PKC voor de komende jaren 
vastgesteld. Nu kunnen we verder.  



 Het is nu zaak om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Het ligt in de bedoeling om dat te doen in 
een jaarlijks op te stellen plan van aanpak. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de 
beschikbare inzet van gemeenteleden. Daarom wordt nadrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om 
dat samen met anderen te realiseren. Na het Paasreces gaat de Commissie Visie en Beleid aan de slag 
met een aanzet voor het eerste jaarplan.  
 

Huib Bakker 
   Een nieuwe voorganger voor de Protestantse Kerk Castricum 
 

Door het vertrek van ds. Dick van Arkel heeft de Protestantse Kerk Castricum een vacature voor een 
predikant. Eind vorig jaar heeft de Kerkenraad van de PKC een beroepingscommissie ingesteld om 
voortvarend, liefst nog voor de zomer, een geschikte predikant te vinden. Deze commissie bestaat uit 
7 leden. Naast Anneke Cusell en ik zijn dat Willy Spaans, Eldert Boersma, Esther Sandbergen, Coby Kat 
en Anja van der Wiel. Roel Knijff adviseert de commissie. Door de Coronacrisis hebben we slechts één 
keer fysiek bij elkaar kunnen komen: begin december vorig jaar, net voor de tweede lock-down. Toch 
hebben we elkaar inmiddels al heel vaak gezien in videovergaderingen via Teams 
 
De beroepingscommissie vormt een zeer actief en 
gemotiveerd team. We vullen elkaar goed aan, we 
hebben de taken goed verdeeld en we hebben 
daardoor al flink wat stappen kunnen zetten. Om te 
beginnen hebben we een profielschets van de nieuwe 
predikant opgesteld. Hierbij hebben we ons gebaseerd 
op de 10 visiepunten die Roel op 3 oktober ook voor 
ons in het Clusius heeft gepresenteerd en toegelicht, 
aangevuld met onze eigen, persoonlijke ideeën en 
gedachten. Overigens bleek daarbij dat de 
commissieleden veelal dezelfde zaken belangrijk 
vonden.   
 
Belangrijke aspecten in de opgestelde profielschets 
zijn dat de nieuwe dominee een verbinder moet zijn 
die goed met collega’s en vrijwilligers binnen en 
buiten de Protestantse Kerk Castricum kan en wil 
samenwerken. Verder moet hij/zij belangstelling 
hebben voor mensen in alle leeftijds- en 
bevolkingsgroepen, en in het bijzonder moet hij/zij 
graag willen werken met jeugd, jongeren en jonge 
ouders, met de bedoeling dat zij in de toekomst meer 
betrokken zullen worden. Wat de vieringen betreft 
vinden we het belangrijk dat de nieuwe predikant 
open staat voor nieuwe initiatieven en voor het 
combineren van vieringen met muziek. Dit past ook 
heel goed in de lijn van De Witte Duif 
Tot slot is het niet onbelangrijk dat de nieuwe 
predikant oog heeft voor actuele thema’s zoals 
globalisering en duurzaamheid.  
Een meer gedetailleerde profielschets is te vinden op de 
website van de Protestantse Kerk Castricum. 
 
Op basis van de profielschets hebben we een advertentietekst opgesteld en we hebben een brochure 
samengesteld met aanvullende informatie over de kerkelijke en burgerlijke gemeente Castricum en de 
plannen van “Visie en Beleid” die door sollicitanten kan worden opgevraagd. De advertentie is 
inmiddels geplaatst en we hebben al heel wat aanvragen voor de brochure gekregen. Ook hebben we 
al de eerste sollicitaties ontvangen. Kortom, het gaat voortvarend en we hopen dat we nog voor de 
zomer iemand kunnen voordragen. 

De sfeer binnen de commissie is uitstekend, 

iedereen is zeer betrokken wat soms wel 

eens tot lange discussies leidt over de 

precieze formulering. Tijdens de 

vergadering worden ook grappen gemaakt 

en nemen we elkaar af en toe een beetje in 

de maling.  

Zo verschijnt Roel vaak op twee vensters 

tegelijk in de vergadering, waarbij in een 

van die vensters het beeld en geluid 

bevroren is, waarop iemand verzucht dat de 

tweelingbroer van Roel gelukkig aanzienlijk 

minder praatjes heeft dan Roel 

Ik heb overigens de andere commissieleden 

aanzienlijk meer gezien dan zij mij, omdat 

mijn laptop ook problemen heeft met 

Teams (net als die van Roel), en consequent 

na ongeveer 35 minuten mijn webcam voor 

langere tijd uitschakelt.  

 

Videobellen blijft dus beperkend. Maar een 

paar vergaderingen geleden hebben we 

toch gezamenlijk tijdens de vergadering een 

groot stuk appeltaart gegeten, dat Willy 

eerder op de dag bij alle commissieleden 

had thuisbezorgd. En onlangs hebben we de 

jarige Eldert tijdens de vergadering in de 

bloemetjes gezet. We maken er dus het 

beste van!    

 



 

ds. Roel Knijff 
   Lente 

Winterslaap 
Het was dit jaar winter. We konden weer eens schaatsen. Maar het was vooral winter omdat we 
zoveel niet konden. Een soort winterslaap; we kwamen de dagen door in ons eigen hol. De tijd die 
normaal gesproken het hoogseizoen van kerkelijk leven is, hielden we de dingen voor zover mogelijk 
gaande. Maar alles bleef ingetogen. De quarantaine strekte zich uit over het hele jaar.  
Wat willen we? 
Gelukkig hoeft het denken niet stil te staan, als je zelf de deur niet uit kunt. Het overleg tussen de 
Protestantse gemeente en de Witte Duif hebben we gewoon voortgezet. Lang leven het internet. En 
gelukkig was het ook mogelijk met elkaar na te denken over visie, beleid de toekomst van de 
gemeente en als uitvloeisel daarvan een start te maken meet het beroepingswerk. 
Omdat we al eerder in samenspraak de 10 punten hebben vastgesteld, hadden we een kapstok 
waaraan we de wezenlijke aspecten van ons gemeenteleven konden ophangen. 
Zo begon het zoeken naar de kleding die ons past. En zoals dat gaat, is de één daar sneller mee klaar 
dan de ander. Het leverde kostbare gesprekken op, die we als leden van de commissie niet snel zullen 
vergeten. 
Een nieuwe dominee 
Bijna vergelijkbaar verliep het proces in de beroepingscommissie. Die heeft vanzelfsprekend een 
andere opdracht, maar hun taak heeft net zo veel te maken met de toekomst van de gemeente. Welke 
predikant zoeken wij, wat hebben we nodig en wie zou hier passen, om ons in de komende fase van 
het gemeenteleven zo te begeleiden dat wij -en mogelijk anderen- er graag bij horen. 
Om een afweging te kunnen maken is het nodig samen goed voor ogen te hebben wat voor iemand we 
zoeken. Dat begint er mee onderling vertrouwen op te bouwen, zodat we elkaar begrijpen en weten 
wat we van elkaar kunnen verwachten. Als die oefening doorlopen is, kunnen we aanvullend op elkaar 
de rollen vervullen die opgeteld nodig zijn om tot een passende voordracht te komen. 
Tot zover alles dat loopt.  
Oefening in samenwerking 
Helaas hebben we nog steeds van doen met verregaande beperkingen in het gemeentewerk. We 
zetten voort wat mogelijk is. Maar hoe waardevol dat ook is, het is zo anders dan voorheen. De 
ontmoetingen zijn tot op een soort van minimum gaande gehouden en we zorgen voor elkaar voor 
zover dat kan. Maar veel van alles dat spontaan gebeurde lopen we mis. 
Wat mij betreft is het ook echt pijnlijk dat we alles moesten laten rusten, wat we in de relatie met de 
Witte Duif op de rol hadden staan. Dat geldt voor de geplande activiteiten, maar vooral ook de 
gezamenlijke voorbereiding daaraan voorafgaand.  
Juist van het oefenen in de samenwerking hadden we allemaal veel verwacht.  
Ik hoop van harte dat er snel weer meer mogelijk is. 
Zorgvuldig 
Verder heb ik nog een reeks van gesprekken op de rol staan, die van wezenlijk belang zijn voor 
degenen die het aangaat. Deze gesprekken voltrekken zich natuurlijk buiten het zicht van de rest van 
de gemeente, zoals dat hoort bij pastoraat. Maar daarmee zijn ze niet van ondergeschikt belang. Als 
het gaat om de onderlinge zorg is het voor ons allemaal van groot belang dat we elkaar vasthouden. 
De komende tijd zal ik proberen mijn beschikbare ruimte in tijd en mogelijkheden vooral daarop te 
richten.  
Helaas werk ik maar gedeeltelijk in de gemeente. Dus het blijft zoeken naar evenwicht met alles dat er 
verder op mij afkomt. Na Pasen zal er wel meer ruimte zijn, nu ook de commissies echt een fase verder 
zijn en er toch een keer een einde moet komen aan de Lock down. 
De lente komt 
Nog even en dan is het Pasen. Het feest van de wederopstanding. Het feest van nieuw begin. Het feest 
van leven, dat op uitbarsten staat.  
In de weg die we samen hebben afgelegd zullen velen wel een beetje die woestijn herkennen.  
Daar staan we 40 dagen lang bij stil.  
Maar de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij:  
de lente komt, een twijg ontspruit, de oude takken lopen uit.  



 

 Johan Maat  
 een korte samenvatting  van de tien visiepunten  

   
1 Actief en zichtbaar aanwezig zijn in het dorp met open deuren voor stilte of gesprek.  
Concrete punten zijn o.a.: ruime openstelling van de kerk, samenwerken met andere 
vrijwilligersorganisaties in Castricum en individuele hulp bieden waar nodig. 
 
2 Vieringen in de kerk die levendig en eigentijds zijn. En ruimte voor  alternatieve vieringen speciaal 
gericht op actuele thema’s  of bepaalde leeftijden, liefst met gezamenlijke maaltijd.  
 
3 Ontmoetingen organiseren waarin mensen elkaar kunnen spreken rond levens- en geloofsvragen. 
Dat kan rond thema’s maar ook door vaste individuele contacten te stimuleren waarin lief en leed 
gedeeld kan worden.   
 
4 Samen bouwen aan een duurzame samenleving via bewustwording én daadwerkelijke inzet gericht 
op een menswaardig bestaan voor mensen dichtbij en ver weg.  
 
5. Actief luisteren naar jonge mensen, hen ruimte bieden en contacten tussen de generaties 
versterken 
 
6 Een veilige en gastvrije sfeer scheppen waarin mensen ongeacht geaardheid of culturele achtergrond 
zich thuis kunnen voelen 
 
7 Verdieping van geloof  mogelijk maken door  gebruik van meerdere vormen zoals  gesprek, muziek, 
kunst etc.  
 
8 Creativiteit gebruiken om elkaar vrolijk te inspireren en in beweging te brengen. Durf om te 
experimenteren met b.v. tekenen, dansen, muziek maken.    
 
9 Actief de samenwerking en verbondenheid zoeken met andere kerken en geloofsgemeenschappen  
 
10 Verantwoordelijkheid nemen voor de aarde waar wij deel van zijn en aandacht geven aan milieu en 
duurzaamheid 
 
  De volledige tekst is te lezen op de website van de Protestantse Gemeente Castricum.   

 


